ot uis

“Olifant!” roept Muis enthousiast.
“Wat is er, Muis?” vraagt Olifant nieuwsgierig.

“Ik ben net naar Het Huis geweest,” zegt Muis. “Daar ontmoette
ik mijn vader. We knuffelden. Zeker vijf minuten lang.”

Olifant knikt. “Dat klinkt als een hele lange knuffel.
Voelt het goed om daar te zijn?”

“Ja,” zegt Muis, “maar het doet nog steeds pijn dat mijn ouders
elkaar niet meer graag zien. Maar ik weet dat ze van mij houden.”

)

“Dat is wat telt,” reageert Olifant zacht. “En je hoeft niet te kiezen.

Muis kijkt verrast op. “Echt niet?”

“Nee, Je mag van allebel houden,” zegt olifant.

Muis glimlacht. “Gelukkig... Dat doe ik.”




